
DEGROTEBERENKRANT
O.B.S. DE GROTE BEER

Beste kinderen en ouders/verzorgers van De Grote Beer,

Eindeloos lang leek het schooljaar te duren en dan ineens….. zomervakantie. Het was een geweldig jaar waarin we samen veel 
hebben gedaan en beleefd. Als je de schoolkranten leest dan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat het een geweldig 
jaar was waarin we samen veel hebben geleerd en beleefd. En daar wil ik jullie, lieve kinderen en ouders/verzorgers, hartelijk 
voor bedanken. Bedankt voor jullie vertrouwen, bijdrage, harde werk, inzet, openheid én bereidheid om met elkaar en ons in 
gesprek te gaan en te blijven. 

Bij deze wens ik jullie allen een heerlijke zomer. De deur van de school gaat op maandag 25 augustus om 8:20 uur weer voor 
jullie open. Tot dan!

Yvonne Grein

y.grein@obsdegrotebeer.nl

 

juli 2025

mailto:y.grein@obsdegrotebeer.nl


Zomerpakketten juli 2025

Met behulp van het gouden ‘inpakteam’ uit groep 
7, waren de 235 zomerpakketten zó gevuld.



          Instroomgroep 
We hadden circus kristal als afsluiting van het thema. De 
kinderen hebben leuke goochel trucjes geleerd, ze gingen 
bellen blazen en mochten zichzelf schminken. Dit was nog 
best lastig en sommige durfden het niet meteen. Maar toen ze 
het eenmaal doorhadden ontstonden er mooie creaties. 

Op het einde gingen de kinderen buiten aan de slag met 
diverse circus attributen. 

En nu zit het schooljaar erop en hebben de kinderen de 
afgelopen maanden onwijs hun best gedaan.

Wij hebben genoten van uw kinderen en zijn erg trots op hoe 
ze het hebben gedaan afgelopen maanden. 

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst en succes in groep 1 
en groep 2. 

Liefs juf Malca en juf Claudia 



Groep 1-2 A
Het laatste gedeelte van het jaar hebben 
we het thema circus afgesloten. Circus 
Kristal is bij ons op school gekomen. We 
hebben bellen geblazen, geschminkt, 
gegoocheld en allerlei circusactiviteiten 
buiten gedaan. Zoals koordlopen, op een 
eenwieler rijden, bal lopen en ga zo maar 
door.

In dezelfde week hebben we ook sportdag 
gehad. Dit keer met maar liefst 20 
onderdelen. We hadden een kleine 
vertraging doordat de bus een storing had, 
maar dit mocht de pret niet drukken

De kinderen hebben allemaal een 
zomerpakket gekregen en nu is het tijd om 
ons welverdiende vakantie te vieren.



Groep 1/2B  

Het thema werd steeds 
leuker, met als hoogtepunt 
het bezoek van Circus 
Kristal!

De kinderen begonnen met 
lessen ‘bellen blazen’, 
‘Schminken’ en ‘toveren’. 

Hierna begonnen de 
circuslessen!

  

C
ircusGezellig. 



Oh, ja! er was ook een 
sportdag! Met hulp van 

fantastische 
hulpouders hebben we 
daar ook een succes 

van gemaakt!

Groep 1/2B Tot slot hebben we deze 
laatste dagen ook nog met 
scheerschuim op tafel 
geoefend met schrijven en 
fijne motoriek. 

Fijne vakantie!
Doei.



Groep 3
Na een fijn jaar kijken de kinderen zelf terug op groep 3:



Groep 3



Groep 3
 

-



Groep 3
 

-



Groep 4

We hebben schilderijen gemaakt 
in de stijl van Keith Haring.



Groep 4

De resultaten 
zien er werkelijk 
fantastisch uit! 



Groep 4

Een heerlijke sportdag! 

Er zijn de afgelopen weken weer 
prachtige bouwwerken gemaakt!  



Groep 5:
Sportdag groep 5, 2025 

Wij zijn Endo en Damin uit groep 5.
We gingen naar Sportdag in de bus naar SV 
Diemen.
We hadden 10 verschillende onderdelen, we deden 
bijvoorbeeld: vergooien, hardlopen, 3 minuten, 
hordelopen en trefbal.
En aan het einde hadden we het slagbaltoernooi.
Maar toen ging het regenen. We zouden doorgaan 
met het toernooi maar het regende te  hard en het 
ijsje wat we zouden krijgen kregen we op die 
vrijdag. De teams Nederland en Duitsland waren 
de 1e, bij het slagbaltoernooi. Fijne vakantie 
groetjes Endo en Damin.



Groep 5: 
Papier-mache maskers
Hoi, wij zijn Maryam en Evi uit groep 5.
We hebben met de klas maskers gemaakt van papier-mache.
We begonnen met strookjes plakken op de ballonnen en dat 3 lagen.
We maakten oren, ogen, neuzen, en nog veel meer andere 
versieringen.
Nadat alles goed was opgedroogd, gingen we verven.
Na het verven moesten we de elastiekjes doen.
Want dan kunnen we de maskers op doen.
Dit hebben we gedaan in de klas.
Dat deden we elke vrijdag.
Een uur hadden we de tijd.
Het ging een keer niet door, dus toen ook op donderdag.
En dank aan alle ouders die hebben geholpen!
Fijne vakantie allemaal!!!!!!!!!!
Groetjes: Maryam en Evi.



Groep 5: 
Schoolreis Groep 5.

Wij zijn Dani en Jamar  uit groep 5. Wij 
gingen met de hele klas met  de bus. We 
gingen naar een heel leuk pretpark 
Duinrell. Er waren 6 groepjes en ook 6 
ouders. We  hadden heel veel geluk 
gehad met het mooie weer. Er gingen 
ook andere kinderen voor het raam van 
de splash staan. De Falcon was ook best 
wel leuk. De meeste vonden dat de 
engste attractie van allemaal. En fijne 
vakantie groetjes Dani en Jamar.



Groep 6 Afscheid van Feliz
Het afscheid van Feliz was heel verdrietig, maar wel heel 
mooi om te zien. Maar het was ook mooi om te zien hoe 
ze afscheid nam van al haar klasgenoten en al haar 
leraren. Het is heel jammer dat ze weg is, maar al haar 
vriendinnen en vrienden gaan haar missen. Het was wel 
leuk en gezellig al die jaren dat we met haar hebben 
meegemaakt. Feliz was heel aardig tegen bijna iedereen. 
En wij als klas hebben een afscheidsboek voor haar 
gemaakt. En ze haat voor de laatste keer uitgedeeld en 
klassen rond gedaan. En de laatste keer dat ze afscheid 
heeft genomen.

Groetjes Yemmiah

Musical van groep 8    
bij de musical kwamen alle groepen kwamen naar 
beneden naar de leukste
musical ever.we kwamen aan toen moesten we 
allemaal 
gaan zitten en toen begon de musical. toen kwamen ze 
in groepen op van de ene kant naar de andere kant
en toen begon het optreden voor het echt .  ze hadden 
hele leuke liedjes 
waar ze allemaal op gingen dansen. er waren meerdere 
groepen er waren katjes en hele rijke mensen  en nog 
veel meer aan het eind van de musical werden we 
allemaal naar boven geroepen en toen liepen we naar 
de klas.    

van demi



Groep 6: SPORTDAG

        Sportdag was heel gezellig.Het weer was ook goed of nou ja, het 
regende wel maar de meeste kinderen hadden een jas mee. Er 
waren ook hulpouders mee, eerst stonden ze allemaal bij een 
opdracht zoals verspringen,hoogspringen, hardlopen en nog veel 
meer andere onderdelen zoals ver gooien rennen en een wedstrijdje 
rennen of 3 rondjes rennen en 4 min rennen zo te zien zie je wel 
hoeveel we gerend hadden We hadden aan het eind ook nog een 
slagbaltoernooi maar eerst gingen we lunchen. en toen gingen we 
een slagbaltoernooi doen. het was heel gezellig. team Nederland en 
duitsland waren op de eerste plek jippie. en toen zouden we een ijsje 
eten maar het was te koud dus kon dat niet maar we kregen een 
andere dag het ijsje. de keuze van het ijsje was een perenijs of een 
soort twister ijs en je zou wel kunnen raden wie welke had gekozen 
want de hele klas wou die twister maar dat kon helaas niet. hoe dan 
ook verder met sportdag.

        Rocky

Wij gingen op een dinsdag naar sportdag met de bus. samen met 
groep 5 de sportdag was in diemen. toen we er waren moest we eerst 
eten en drinken. als we de van een fruit of een groente horen dat 
betekent de groep waar je mee zit blauw bessen, .bruine kokosnoot, 
groene druiven, en nog meer groepen met een fruit naam. we kregen 
ook van juf Mirella bordjes om te kijken welke onderdelen moeten gaan. 
dan hoeven we niet steeds in de rij wachten.als we een serenen horen 
dan moesten we verwisselen van onderdeel.toen het 12:00 uur was 
gingen we eten. en als je klaar was mog je bij een veldt spelen 
bijvoorbeeld tikkertje of wie de snelste kan rennen en ja dat soort 
dingen toen moesten we van juf Mirella op de grond zitten toen zij ze er 
komen teams.dit waren het was slagbal 
toernooi.Frankrijk,Spanje,Duitsland,Nederland,Portugal, Italië ieder 
teams moest drie potjes spelen.toen het spannend werkt omdat 
iedereen was klaar toen de yuri kwam samen met juf Mirella gingen de 
punten optellen toen waren er een winnaar waren dat wa Duitsland en 
Nederland hebben gewonnen!!! toen het 14:30 was, moesten we naar 
huis.            - KAYLA



Groep 6: 

   

     Anne Frankhuis en website
 Hoi, ik ben Aroua,ik zit in groep 6. 
 Ik zit op Acadin (verrijkt leren), hiervoor hebben 
we een project over onderduiken en Anne Frank. 
1 onderdeel was dat ik een recensie moet 
schrijven over de website AnneFrank.org en over 
het Anne Frankhuis. Ik vind de website 
handig,omdat je het achterhuis kan bekijken. En 
het voorhuis.In de website kan je lezen over het 
museum, Anne Frank en de andere belangrijke zo 
voort. En er zijn ook wat filmpjes maar sommige 
filmpjes werken niet, dat is jammer.

Ik vind de website goed omdat er veel informatie 
is. Ik vind het minder goed omdat er soms 
moeilijke woorden zijn.

Het bezoek aan het Anne Frankhuis vond ik 
interessant. We kregen een rondleiding en we 
mochten op plekken komen waar andere 
bezoekers normaal niet mochten komen. Zoals in 
de QQoua.

Recensie over de website                                                                  
AnneFrank.org en het Anne Frank

Hoi, ik ben Nisan Bella en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 6.
 Ik zit op Acadin, bij acadin hebben we een project over onderduiken 
en Anne Frank. 1 onderdeel was dat ik een recensie moet schrijven 
over de website AnneFrank.org en over het Anne Frank Huis.
 Ik geef deze website:

Door deze site ben ik heel veel te weten gekomen over Anne 
Frank, Het Achterhuis, Het Anne Frank Huis en nog veel meer 
andere dingen. Je kan op deze site ook filmpjes kijken, maar 
sommige filmpjes deden het niet dus van daar de 4,5 sterren
Het museum geef ik :

Bij het Anne Frank Huis kregen we eerst een rondleiding in de tuin en in het kantoor van 
Otto Frank  (daar mogen andere scholen niet komen ) daarna kregen we m&m´s en tot 
slot mochten we zelf rondlopen in het Achterhuis. Juf Yvonne´s vriendin werkt bij het 
Anne Frank Huis dus wij mochten bij plekken komen waar de meeste mensen niet 
mogen komen. Ik vond het Anne Frank Huis best interessant, maar sommige beelden 
waren wel best schokkend.

Groetjes Nisan

http://annefrank.org
http://annefrank.org
http://annefrank.org


Groep 6: Anne Frank huis & website recensie

   

     

       

Hoi, ik ben Annelie en ik ben 10 jaar.   
Wij zijn met Acadin in het Anne Frank huis geweest. 
lk geef het Anne Frank huis en ook de website

sterren.  
De reden dat ik ze allebei 4 sterren heb gegeven is, omdat ik de 
website goed uitgelegd vind. Ook vind ik de filmpjes interessant. 
Ik heb de website geen 5 sterren gegeven omdat sommige 
filmpjes niet werkten.
Ik vond het bezoek aan het Anne Frank huis ook heel interessant 
omdat je dan echt ziet hoe het was in die tijd voor Anne in de 
oorlog. Ik vond het ook zielig om te horen en te zien over alles 
wat zij heeft meegemaakt. Ik heb een klein stukje uit haar 
dagboek gelezen. 
Toen we voor het Anne Frank huis stonden moesten we eerst op 
een vriendin van juf Yvonne wachten want die werkt in het Anne 
Frank huis. Toen ze er eenmaal was gingen we eerst naar het 
Otto Frank huis en daar kregen water en wat m&m´s.daarna 
mochten we met de Acadin groep Zelf in het huis met een 
audiotour kastje rond lopen
Groetjes van Annelie

    WATERPRET



Groep 6

Meer Waterpret!
op dinsdag 1 juli was er waterpret (voor de meeste minstens) dus 

IEDEREEN mocht een waterpistool meenemen van MEGA 

tot  mini  ( ← hier staat mini in het mini) en het was 
SUPERLEUK…MAAR NIET VOOR MIJ en dat vertel ik eventjes 
later,dus even verder,er was een bak met water én een sproeier 
(de bak werd gevuld met water van de sproeier) en er waren 2 
zones de je bent zo nat dat je naar Spanje wilt zone en de 
natteloze voetbal en king zone en nu even naar mezelf dus ik (die 
veel vergeet) vergat dat er een ander zone was en ik had een 
kleine,kapotte,blauwe,revolverachig pistool en Barney had de 
duurzaamste pistool OOIT (ik zag hem ongeveer 0 keer die pistool 
opvullen) en hij schoot dichter bij dan 2 muren met een ruimte van 
1 meter en dat hij bij IEDEREEN dus dat is 1 regel gebroken van 
de 2 de tweede was dat hij overal schoot op gezichten en ook in 
mijn mond,ogen,oren en neus (en alle water ging ERIN) dus dat 
was niet echt leuk voor mij maar gelukkig kon ik soms even mijn 
pistool ruilen met Ivan.b en die waren GOED dus mijn mening is 
4,25 van de 10 sterren.Dus dat was dat en fijne vakantie 
iedereen!!! 

-Danel als je dit ziet ben je de beste in jouw klas

Hoi allemaal, vandaag ga ik schrijven over de waterpret.
Op 1 juli gingen we met water spelen omdat het heel heet 
was.We mochten waterpistolen meenemen om op kinderen of 
volwassenen te schieten.Het waterpret begon van 14:00 tot 
15:00.Iedereen was kletsnat geworden,zelfs juf Patricia en juf 
Marcia werden nat. Er was zelfs een bak waar je je waterpistool 
kon vullen. Er waren ook enkele plekken zoals het kingveld en 
het voetbalkooi waar je niet op elkaar mocht schieten.Sommige 
kinderen hadden ook:grote waterpistolen,elektrische 
waterpistolen én kleine waterpistolen.Nou in ieder geval had ik 
een elektrische waterpistool,Mijn mening over het waterpret is 
dat ik het heel leuk vond en vooral dat ik kletsnat werd.Het was 
leuk om te schrijven,maar nu moet ik er weer vandoor.

Hady



Groep 7

watergevecht!!!

We gaan een ENORM watergevecht houden!
Het wordt (waarschijnlijk) een groot waterballet.
Het duurt een uur, dus iedereen die meedoet wordt heel erg nat. (ik dus ook).
Er zijn elektrische, kleine en grote waterpistolen. 
We doen het bij het trapveldje (waar de voetbalkooi is dus).
SUPERLEUK dus!!!
Gemaakt door :Velder,Enzo en Rocco



Groep 7

TopCanon Groep 7A
De afgelopen week hadden we TopCanon!! We hadden het over de Hanzesteden en 
Willem van Oranje. We hadden eerst afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag de 
Hanzesteden gedaan. We hadden geleerd waar de Hanzesteden waren in Nederland 
en Europa, daarna gingen we leren wat ze deden (handelen), en daarna moesten we 
in de schrift moesten we de opdrachten maken. Op maandag waren we begonnen 
met een ander onderwerp: Willem van Oranje!! Daar moesten we een tijdlijn maken 
van zijn leven in de schrift. We mochten gelukkig bij beide onderwerpen Google 
gebruiken!!!!! DAT WAS HET, DOEIIII!!!!!!

Gemaakt door: Zoya Farooq en Zahra Farooq



Groep 7
   🔫                 Anne Frank huis                     🕊
De kinderen van groep 6&7 die bij Acadin zitten, gingen op 27 juni naar het Anne Frank huis. We 
begonnen vanaf school en liepen richting het metrostation van der Madeweg waar we met de metro naar 
Amsterdam Centraal gingen. Toen we bij Amsterdam Centraal aankwamen liepen we naar het Anne Frank 
huis. We kwamen aan bij het Anne Frank huis en we moesten extra lang wachten, omdat er iets mis was. 
We waren binnen en gingen naar de tuin, daar gingen we even rondkijken en toen mochten we naar het 
Otto Frank huis, normaal mag dat niet en voor ons was een uitzondering gemaakt. Daar was een soort 
vergaderzaal waar we plaatjes te zien kregen en vragen mochten stellen. Toen gingen we met audiotour 
door het voor/achterhuis lopen. We begonnen bij een soort wandelroute met audiotour. We kregen toen 
veel info. Daarna zagen we een video, die video liet zien hoe het eruit zag tijdens de 2e wereldoorlog. 
Toen liepen we naar de originele boekenkast met de originele boeken er nog in😱. Daarna gingen we door 
Anne´s kamer. Alle kamers in het Achterhuis hebben geen meubels, die meubels zijn meegenomen door de 
Nazi Duitsland.  Gemaakt door Thomas.



Groep 7
                            
🧠SCHAKEN♟llllllllllllllllllllllllllllll                            
Schaken is een denksport waarbij je met stukken moet 
schuiven en andere stukken moet slaan en daarna moet 
je schaak zetten en ook schaakmat.
Op vrijdagmiddag wordt er op de grote beer geschaakt 
van    15.15 tot 16.10. Dan leren ze bijvoorbeeld 
herdersmat tegen te houden of schaakpuzzels op te 
lossen en de kinderen die de regels niet kennen zitten op 
de gang met een andere meester.

ARTHUR😝
THOMAS🙃



Groep 7

      Judo (na het zwemmen)
Na het zwemmen kregen we les van een judomeester, we  
hebben een worp geleerd die wordt gebruikt door mensen 
die ook op de olympische spelen hebben gespeeld net als 
onze judomeester die we hadden voor onze judo workshop.
 We hebben ook een  warming up gedaan en daarna een 
klein kampioenschap maar dat kregen we niet af helaas 
maar de groep voor ons heeft het wel afgekregen door 
Teun ,Alaia ,Rayhan en Jooren. 



Groep 7

Musical
De musical was op 2 juli van groep 8 dat hebben ze voor 
de hele school voorbereid, het ging over recensenten die 
een musical hadden gemaakt, maar er kwam niemand en 
toen moesten ze een nieuwe musical maken en toen 
gingen er  allerlei dingen mis. en het was heel leuk. 🙂 
Gemaakt door Lea & Arthur



Groep 7

schoolzwemmen
Voor school hebben we om de twee weken op woensdag gezwommen. We hebben 
heel veel geleerd en we hebben ook nog gesport. Waar we hebben gezwommen is 
in het Amstelbad. De eerste keer was de hele klas tegelijkertijd aan het 
zwemmen en het sporten, maar de tweede en derde keer waren er twee groepen. 
elke keer dat we gingen schoolzwemmen deden we een andere sport. De eerste 
keer oefenden we met rennen en push-ups en zo en de tweede keer deden we 
wedstrijdjes. De derde keer deden we judo.
We doen het vier keer, nog een keer dus. Het water is wel erg koud. We fietsen 
er met de klas naartoe en doen de rest van de dag alleen maar zwemmen.
gemaakt door Vivi, Roos.



Groep 7
Gisteren hadden wij een Top Canon over Willem van Oranje.
Het ging over de geschiedenis en over wat hij bereikt had in de oorlog tegen Spanje. 
Dat doen we door in onze Top Canon boek te schrijven over 
het leven van Willem van Oranje. Dat doen we ook 
door een tijdlijn te schrijven over het leven van hem. 
De tijdlijn ging van 1530 tot 1590. 

einde😃Geschreven door Jonathan & Lex.

http://hem.de
http://1590.hi


                                              Groep 8 De Leukste Musical Ever
Groep 8 had de musical 
donderdag 3 juli in theater de 
Omval. Toen iedereen er was en 
omgekleed was gingen we de 
microfoons testen . Daarna een 
beetje de liedjes en toen scène 
7 oefenen. Toen moest iedereen 
naar de kleedkamers en toen 
kwamen de eerste personen 
voor de middagshow. Toen 
iedereen  in de zaal was, kwam 
groep 8 naar de zaal . Daarna 
gingen de acteurs(groep 8) naar 
de coulisse ... en toen begonnen 
we met de ouverture en toen 
begonnen we met de musical 
vervolgens toen we klaar waren 
met de musical gingen 
sommige kinderen hun 
omkleden. Daarna gingen we 
wat eten en spelen bij 
Kwalitaria. Toen we terug 
kwamen deden we hetzelfde als 
in de middag en daarna hadden 
we een verrassing voor juf 
koningin Kirsten. Daarna 
hadden de ouders een kahoot 
over groep 8. Geschreven door 
Jah-Knowmi & Deborah.

Groep 8 



Groep 8 Credits voor meester Maarten die 

zijn avond en een deel van z'n 

weekend heeft opgeofferd om de 

video van de musical te filmen en 

monteren. 

Ook een speciaal bedankje voor 

Ids, Arno en Finn, die maar liefst 

vier draaiboeken hebben 

geschreven: voor lichtscènes, 

muziek, beeldprojectie en 

microfoons. Zij hebben daarmee 

echt een hoofdrol vertolkt achter 

de schermen.

En Marit en Mette die prachtige 

foto’s op en nabij het podium 

hebben gemaakt! (zie volgende 

pagina’s)







                                              Groep 8 🏅Sportdag🏃

Wij(Groep 8) gingen op vrijdag 27 Juni naar 
SV Diemen voor sportdag.
Het eerste onderdeel was slagbal en we 
hadden twee teams van ons en een andere 
school, we wonnen alles want natuurlijk, we 
zijn DE GROTE BEER. Wij moesten zelf naar 
SV diemen dus niet zoals vroeger met een 
bus, maar het was niet zo'n groot probleem 
de andere spellen deden we ook bij kamp of 
vorig jaar, zoals archery tag, trefbal,
korfbal en handbal maar het was zeker een 
geweldige laatste sportdag    
 Misha en Rudransh



                                              Groep 8 
~De Voorleeswedstrijd~ (nog tegoed, in februari nog niet geplaatst)

Op zaterdag 8 februari vond de voorleeswedstrijd plaats in Theater de Omval. 
De kandidaat:Ik,Jette ging dus naar de Omval.Ik had er echt zin in :). Eenmaal daar aangekomen kreeg ik een boekje van een mevrouw. Ik zag dat ik als tweede ging 
voorlezen (spannend). Als allereerst gingen ik en de 8 andere kandidaten een soort warming-up doen met de presentator. Dat hielp ook echt omdat je dan je zenuwen vergat. 
We moesten dingen zeggen,zoals: boeke boeke boeke of bigebagebige. Een beetje raar maar ja, het hielp wel. Daarna was de eerste voorlezer.
En toen was ik. Ik had zenuwen,spanning maar ik had ook zin,zin om te laten zien dat ik ga voorlezen. Daar zat ik dan, in een harde oranje stoel. De presentator die stelde me 
een paar vragen: Over wie ik mee had genomen, waren meester,mijn opa en oma, mijn ouders en m'n zusje. En of ik er zin in had enzo. Toen begon ik voor te lezen (LEUK). 
Ik las en ik las totdat ik klaar was. De jury gaf me een compliment en de volgende voorlezer was aan de beurt. Ik was eigenlijk best wel trots. Na de andere 3 lezers was er 
pauze en daarna ging het weer verder. Er waren nog 4 lezers. Toen die ook waren geweest was het tijd voor de jury om te beslissen wie er door ging.
Tijdens dat ze dat deden ging de zaal ook een spel spelen. Toen kwam de jury terug (ik barstte van de spanning) als eerst zeiden dat iedereen het echt super had gedaan en dat 
het echt heel moeilijk was om iemand te kiezen die door mocht. Allereerst kregen we allemaal een tasje en een oorkonde. Daarna werd de winnaar bekendgemaakt……    
Helaas. Ik was het niet geworden maar ik vond het niet erg. En degene die had gewonnen deed het ook goed.
Het was echt een belevenis voor het leven :D


